
Bezetter laat bestuur zoveel mogelijk intact.

De bezetter wilde de wettelijke structuren zoveel mogelijk behouden. Rust in de tent, 

is het devies. En de Duitsers hebben er zelf de mankracht ook niet voor.



Verwarrende gezagslijnen

“Normaal gezien moesten we ons melden om onze orders te ontvangen, maar 

wanneer zo’n Feldflurk brult, dan volgt ge.” (Wilfried Wils, blz. 13)



Politieagent tussen Duitsers en Belgen

“Hier wordt er heel af en toe eens iemand bij valavond neergeschoten in zijn eigen woonst of op zijn 

dorpel, soms voorafgegaan door een waarschuwing, gelijk ‘Naziknecht, door het volksgerecht zijt gij 

veroordeeld.” (Wilfried Wils, blz. 265)



Feldpolizei, Sicherheitspolizei, ...

" Zoveel verschillende uniformen ... 
een mens geraakte er gewoonweg 
niet uit. Wanneer salueren en 
wanneer niet?"



De burgemeester geeft niet thuis.

“Herhaaldelijk werd er medewerking verleend aan de bezetter, zelfs wanneer die 

medewerking tegen de Belgische wetgeving inging.” 



Antwerpse verklikcultuur

“Hier is het 

adrese die ge 

kunt gaan.”



Bruut antisemitisme...

“Mensen storten zich op de gebedenboeken en de thorarollen. Ze scheuren ze aan stukken. 

Rookwalmen komen uit de syagoge.” (Wilfried Wils, blz. 69)



… en een van zijn vertegenwoordigers.

Felix Lauterborn, lid van de antisemitische Volksverwering: “Het was de schoonste 

dag van mijn leven, de dag waarop ik den eersten jood gepakt heb.”


